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Bezinning

Over vakantie, groene kerken en de Psalmen

In de vakantie loop ik graag een kerk binnen als de deur open is. Je krijgt al snel
een beeld van de gemeenschap die hier thuis is: door welk informatiemateriaal
er ligt, zijn er sporen van een vrolijk kinderproject, is er een kaarsentafel?
Sommige kerken hebben een boom van gedenken, met op de herfstblaadjes de
namen van de mensen van voorbij, anderen eenvoudige kruisjes of witte stenen.
Nog nergens kwam ik gedachtenisboeken tegen als bij ons.

Maar er raken ook steeds meer kerken in onbruik. Grote en kleine, middeleeuwse
en moderne, mooie en minder aansprekende. Er kwamen te weinig mensen.

Of er kwam te weinig geld. Als voorbijganger weet je niets van de kerken die hier
ooit stonden maar gesloopt werden. Om met Psalm 103 te spreken: ‘zelfs de plek
waar hij stond kent hem niet meer’. Andere kerken worden niet meer religieus
gebruikt, maar staan er nog wel, stil en
geduldig als Onze Lieve Heer zelf. Ze zijn
er in duizendvoudige vermomming: als
sportzaal, atelier of bibliotheek. Ze
worden gebruikt als feestlocatie, museum
of concertzaal. Mensen vinden
woonruimte in deze Godshuizen. Maar
toch nog altijd makkelijk herkenbaar als
kerk. Zo gemakkelijk kom je niet van een
kerk af. Want je kunt ‘'m wel in de grijze
container doen, maar de kerk weet van
‘stof tot stof en as tot as’ (Psalm 90). En ze
belijdt haar geloof op wat daarnd komt:
troost, rust van alle werken, eeuwig licht.
De grijze container kan geen schrikbeeld zijn.




Bezinning

Je kunt een kerk ook naar de kringloopwinkel brengen. Want wie weet ziet
iemand anders er iets in. Nobele gedachte. Maar ook dat zal niet helpen. Want
kerken zijn als geen ander gewend aan een kringloop: de cyclus van het jaar en
de cyclus van het leven. Van Pasen naar Kerst, van de trouw van God in de
groene zomer tot de hoop van wie ‘vreemdelingen en bijwoners zijn" in de herfst.
Bij het binnendragen van een dopeling en het uitdragen van een overledene
brandt dezelfde Paaskaars.

Ondanks alles wat draait en cyclet is er Eén die blijft en die alles draagt. En daar
vertrouwt de kerk op.

Dan rest er nog maar één mogelijkheid: de groenbak. Is er een kerk overbodig
geworden? In de groenbak ermee: de kalk van de muren, samen met Brood en
Wijn, tranen en gelach. Wat een voedingsbodem geeft dat! En dan is er alleen
nog een zaaier nodig die zaaien wil ‘zo wijd als de wind'. En wat er dan allemaal
uit zal groeien, overtreft onze stoutste verwachtingen. Sommigen dragen wel
honderdvoudig vrucht.

lk hoop dat u een goede zomertijd hebt gehad, en ik zie uit naar een nieuw
seizoen waarin we met elkaar het leven, het geloof en de belangrijke vragen

mogen delen!

(Deze bespiegeling ontstond door twee containers die naast een groene kerk
stonden die ik bezocht...)

Diederiek van Loo



Pastoraat

Inloopochtend
Op de eerste dinsdag van de maand is het weer zover: de Inloopochtend in de

Johanneskerk. Dat betekent dat wij dinsdag 2 september weer gezellig koffie en
thee schenken en dat u in groten getale naar de Ontmoetingsruimte kunt komen.
Breng vooral ook vrienden en campinggasten mee!

Om 10.30 uur zijn wij er klaar voor.

Autovervoer kunt u aanvragen bij Corry Ruiten: 06 5519 8149

Namens de voorbereidingsgroep;

Joke Stahlie-Verheij.




Diaconie

Collecten

1e collecte zondag 24 augustus: Jeugddorp De Glind

De Glind is een heel gewoon klein dorp met ca 700 inwoners in het midden van
Nederland. Bijzonder aan dit dorp is echter dat hier al meer dan 100 jaar
kinderen uit heel Nederland worden opgevangen. Hetdorp is onlosmakelijk
verbonden met de Rudolpfstichting, die zich inzet voor de opvang van kinderen
met een verhaal in een gezin en in een dorpsgemeenschap. De Glind biedt dus
een combinatie van gewoon dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen.
Dit doet de stichting samen met een trouwe kerkelijke achterban en biedt zo een
plek waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen.

1e collecte zondag 31 augustus: Protestantse Kerk Pastoraat

Veilige plek voor studenten

Prestatiedruk, twijfels of je wel of niet op je plek bent en over wat je met je
toekomst wilt, rouw, eenzaamheid: er kan zo veel op studdenten afkomen. Het
studentenpastoraat biedt een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun
vragen over persoonlijke ontwikkeling, zingeving en geloof, en voor aandacht en
een luisterend oor. In de Protestantse Kerk werken ruim vijfthonderd predikanten-
geestelijk verzorgers op bijzondere plekken, zoals in het studentenpastoraat. Zij
maken de kerk op hun eigen plek zichtbaar.



Diaconie

2e Collecte 2e halfjaar 2025: Straatpastoraat Utrecht

De Diaconie heeft ervoor gekozen om in ieder geval het 2e halfjaar de 2e
collecte te bestemmen voor het Straatpastoraat Utrecht, omdat wij ons solidair
willen opstellen met de gemeente in Utrecht waar de problemen rond de
mensen die dak en/of thuisloos zijn vele malen groter zijn dan bij ons in ons
dorp.

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn,
of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om
buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens op een
bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek moeten etc., maar
ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een eigen dak boven hun
hoofd hebben maar het moeilijk vinden die plek tot een prettige thuisplek te
maken. Vaak zit het daklozen-bestaan nog diep in hun vezels en brengen ze een
groot deel van hun tijd buiten door. De mensen voor wie wij er willen zijn,
hebben meestal een klein sociaal netwerk en daarmee ook geen vangnet. Niet
zelden speelt daarbij ook mee dat ze, door wat het leven hen bracht, veel moeite
hebben met verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn
wantrouwend, bang of isoleren zich snel.



https://straatpastoraatutrecht.nl

Ontmoeten & Verdiepen

Ontmoeten & Verdiepen
2025-2026

Weerbaar

foto omslag: Wim Keetbaas

Johanneskerkgemeente
Geloofsgemeenschap St. Andries
Leersum

Programma seizoen 2025-2026 Weerbaar

In september begint gewoontegetrouw weer het nieuwe seizoen van Ontmoeten
en Verdiepen. Ook dit jaar heeft de commissie O&V in samenwerking met de
Geloofsgemeenschap St. Andries en de Maartenskerk in Doorn een gevarieerd
programma samengesteld. Eén dezer dagen treft u het nieuwe
programmaboekje aan in uw brievenbus.

Het thema van dit seizoen is Weerbaar. In het voorwoord van het
programmaboekje = wordt u uitgenodigd om mee te doen aan een
‘weerbaarheidstraining’ voor gelovigen. Dat we niet moedeloos worden van alle
crises die op ons afkomen, niet onverschillig of hard. Maar dat we onszelf, onder
andere via de activiteiten van Ontmoeten en Verdiepen, trainen in het volharden
in geloof, hoop en liefde en elkaar helpen om rechtop te blijven staan.

Klik om het boekje op de website te bekijken


https://www.johanneskerkleersum.nl/uploads/klant671/files/PROGRAMMA%20O&V%20%202025%20voor%20online.pdf

Ontmoeten & Verdiepen

Maandag 8 september 2025 Clara van Assisi

ledereen heeft gehoord van Franciscus van Assisi, die preekte voor de dieren.
Maar vanavond maken we onder leiding van
Marco Last ook kennis met Clara van Assisi
(1193-1253), een buitengewone vrouw die in de
kerkgeschiedenis niet veel eer gekregen heetft.
Clara was leerling van Franciscus vanaf het
allereerste uur, zijn soulmate en de voortzetter
van zijn gedachtegoed: de navolging van
Christus in soberheid en eenvoud. Zij was van
goede komaf en correspondeerde o.a. met het
koninklijk hof te Praag. Ze werd de eerste abdis
van de door haar gestichte kloosterorde van de
Clarissen, de ‘vrouwelijke franciscanen’.Marco
Last organiseert al vele jaren inspirerende reizen
naar Assisi in de voetsporen van Franciscus en
Clara.

Datum: maandag 8 september
Tijd: 20.00 - 21.45 uur
Locatie:  Johanneskerk

Entree: €5

Begeleiding Diederiek van Loo

Namens de commissie O&V,
Teun Monster



Johannes in het Dorp

Ommetje Leersum is op woensdag 27 augustus jarig en trakteert.
Woensdag 28 augustus 2024 ging het eerste Ommetje Leersum van start met
een enthousiaste groep wandelaars.In samenwerking met het Sociaal Dorpsteam
Leersum en het Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS)/Heuvelrug in
Beweging verzorgen wij al een jaar lang elke woensdagmorgen van 10.00-11.00
uur een Ommetje Leersum. Gemiddeld lopen er 16 -20 personen mee met deze
wandeling in een bosrijke omgeving. Het is voor iedereen toegankelijk en duurt
zo'n 45-60 minuten. Routes van 3 & 4 km. die
starten en eindigen bij de Johanneskerk en na
afloop is er koffie of thee (1 euro). Woensdag 27
augustus trakteren wij op koffie en gebak ter ere
van ons 1-jarige jubileum. Loop je (weer) mee?
We starten om 10.00 uur bij de Johanneskerk.
Namens de werkgroep Johannes in het dorp,
Teun Monster




Kerkenraad

Talentenjacht

De Johanneskerkgemeente is klein maar vitaal. We zijn op zoek naar
(on)gekende talenten om vitaal te blijven. Of u nieuw bent in de gemeente en
mensen wilt leren kennen of dat u al heel lang allerlei taken doet, maar nog iets
extra’s wilt doen of iets anders omdat de Johanneskerk het waard is......
We zijn op zoek naar denkers en doeners, naar u! Waar denken we aan?

1 Meehelpen met het onderhoud van de tuin (1e zaterdagochtend van de
maand),

2 Voorzitter commissie Ontmoeten&Verdiepen (ga eens praten met Teun
Monster),

3 Secretaris College van Kerkrentmeesters (ga eens praten met Johan
Doornenbal),

4 Gastheer/gastvrouw zijn bij concerten, lezingen, exposities, of bij het
Ommetje,

5 In mei/juni meehelpen met het redigeren van het boekje
Ontmoeten&Verdiepen,

6 Het schrijven van berichten voor de nieuwsbrief, De Kaap, evt. ook Facebook,

7 Meehelpen met het maken van een liturgie ‘boekje’ met behulp van de door
de voorganger aangeleverde gegevens,

8 Zingen in de cantorij (ledere woensdagavond. ledereen is welkom. Er is vooral
behoefte aan sopranen!,

9 Als u op een andere manier wilt bijdragen aan het reilen en zeilen van de
gemeente komen we ook graag met u in contact!

Mocht u interesse hebben in één of meerdere taken en/of als u meer informatie
wilt hebben, stuur dan het nummer dat voor u van toepassing is, naar de scriba.
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl
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Bericht uit de Geloofsgemeenschap Sint Andries

Vertrek pastoor Harrold Zemann

Uw bijzondere aandacht graag voor de volgende mededeling die ons allemaal
zeer raakt. De aartsbisschop heeft pastoor Harrold Zemann verzocht pastoor te
worden van de parochie van de H. Laetitia te Doetinchem e.o. en de parochie
van de Twaalf Apostelen te Zutphen e.o. Dit betekent dat hij zal vertrekken als
pastoor van onze parochie van de Heilige Familie. De aanleiding voor deze
onverwachte nieuwe aanstelling is de benoeming van bisschoppelijk vicaris
Cornelissen van het vicariaat Deventer tot bisschop van het bisdom Groningen /
Leeuwarden. Vicaris Cornelissen is tevens pastoor van drie parochies in de
omgeving van Deventer. Door zijn vertrek ontstaat er een flinke vacature
waardoor een paar pastoors overgeplaatst moeten worden, waaronder pastoor
Harrold Zemann. De benoeming van pastoor Harrold Zemann tot pastoor van de
twee Achterhoekse parochies zal al ingaan per 1 oktober. Onze pastoor gaat met
pijn in het hart vertrekken, hij was hier graag en voelde zich in onze grote
parochie en al haar geloofsgemeenschappen erg thuis. We begrijpen dat zijn
vertrek voor velen van u onverwacht komt, en dat deze moeilijke boodschap
even moet landen. Ook wij als parochiebestuur waren verrast dat de benoeming
van vicaris Cornelissen tot bisschop ons ook zou raken, zeker in de fase waarin
we momenteel zitten met de herinrichting van onze parochie. Wij zijn echter niet
de enige parochie die hiermee te maken heeft gekregen en we zullen in
samenspraak en afwachting met het bisdom de komende periode verder gaan
met het lopende proces binnen onze parochie. De aartsbisschop zal op
afzienbare termijn een opvolger benoemen als pastoor van de parochie H.
Familie. Mgr. Herman Woorts, bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Utrecht-
Arnhem, zal tot die tijd waarnemend pastoor zijn Over het moment en de wijze
waarop wij van pastoor Harrold Zemann afscheid gaan nemen zult u later worden
geinformeerd.
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| rrarhtes Hamalrin

~)
Schuldhulpmaatje vraagt versterking SchuldHulpe?

Schuldhulpmaatje Utrechtse Heuvelrug is op zoek naar een algemeen
bestuurslid en een vrijwilliger die ons kan helpen bij het bereiken van
hulpvragers via Social Media.

Algemeen bestuurslid

Binnen het bestuur van Stichting Schuldhulp Utrechtse Heuvelrug ontstaat door
het aflopen van de zittingstermijn een vacature voor algemeen bestuurslid
verantwoordelijk voor PR en Communicatie (tijdbeslag: 2-3 dagdelen per maand)

Vrijwilliger Contentmanagement

Gaat jouw hart sneller kloppen van meer likes en interactie met bezoekers van
websites en Social Media platforms? En zie jij het als een uitdaging om potentiéle
hulpvragers via verschillende kanalen te bereiken en hen te bewegen om hulp te
vragen/accepteren van onze vrijwilligers? Dan kun jij ons helpen!

(tijdbeslag: 2-3 dagdelen per maand)

Klik hier voor uitgebreide informatie over deze functies. (vacatures 2 en 3)

Voor meer informatie over onze stichting, zie onze website:
www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl .

Je kunt ook contact opnemen met een van onze bestuursleden. Ze informeren je
graag over het werk van SchuldHulpMaatje en deze bestuursfunctie.

Teun Kruijswijk Jansen (voorzitter): 06-28358723 of
t.kruijswijk.jansen@uh.schuldhulpmaatje.nl

Ad van Zanten (secretaris): 06-51987521 of
a.vanzanten@uh.schuldhulpmaatje.nl

Heb je belangstelling voor deze bestuursfunctie en vrijwilliger
contentmanagement?
Stuur dan een mailtje naar: secretariaat@uh.schuldhulpmaatje.nl

We kijken uit naar jouw reactie!
Carien Rockx, bestuurslid.
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https://www.schuldhulputrechtseheuvelrug.nl/ik-wil-hulp-geven

Overige berichten

De nieuwe ingenieurs van de ziel

In de dienst van 10 augustus heeft Arend Altena de column “Pas op voor de
nieuwe ingenieurs van de ziell “ van Stevo Akkerman (Trouw 27 juli 2025)
gelezen. Akkerman roept op om waakzaam te zijn voor de bigtech miljardairs
met hun verlangen naar een nieuwe mens en een andere wereld. Arend geeft in
zijn overdenking aan dat wij niet degenen zijn die het Koninkrijk kunnen stichten.
Het is een geschenk. Het rijk van God is komende. God zelf zal het voltooien. Wij
worden geroepen mee te doen in dat proces. Wees op je hoede en versta de
tekenen die strijdig zijn met Gods bedoeling. Dat is de lamp die brandend
gehouden moet worden in de chaos van deze tijd.
U kunt de tekst van het artikel van Stevo Akkerman bij mij opvragen.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl

Vraag voor wie een Facebookaccount heeft

We proberen wat we als kerkgemeenschap te bieden hebben ook te delen met
anderen. Zo staan er regelmatig berichtjes in De Kaap over wat er te doen is in
de kerk. We hebben een mooie website (www.johanneskerkleersum.nl) en we
hebben een Facebookpagina. Voor wie zich nooit aan Facebook gewaagd heeft -
geeft niets. En je kunt van alles op social media tegenhebben, maar Facebook
biedt ons als kerk wel de mogelijkheid om onder de aandacht te komen van
mensen die we anders niet zouden bereiken.

Om daar goed gebruik van te maken hebben we hulp nodig. Zoek elke keer als
je op facebook bent naar onze pagina. En lees dan niet alleen de berichtjes maar
klik ze aan, geef ze een duimpje of hartje, deel ze, laat weten dat je komt naar
een ‘'evenement’ en zorg dat je met een 'vind ik leuk’ als ‘volger’ van de pagina
geregistreerd staat. Hoe meer er gereageerd wordt, hoe meer het algoritme
onze berichten gaat verspreiden. Dat kan snel oplopen. Het is toch leuk als meer
mensen weet krijgen van al die bijzondere dingen die gebeuren in de
Johanneskerk! We heten gasten van harte welkom, niet alleen digitaal maar
vooral in persoon!

Diederiek van Loo
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Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

24/08: ds. Diederiek van Loo

31/08: Dorien Keus

07/09: ds. Diederiek van Loo

14/09:  ds. Diederiek van Loo, startzondag, medewerking cantorij,
Maaltijd van de Heer

21/09:  Oecumenische Vredesdienst in de Sint Andrieskerk

28/09: ds. Mendie Hofma

Autodienst

24 augustus: Elly Kamermans 0343-431494
31 augustus: Jaap der Nederlanden 06 19782205

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie

Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 3 september 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
julit/m sept 2025: Hans Neecke
okt t/m dec 2025: Teus Stahlie
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